
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie voor de dienst van zondag 30 juni 2024 om 10.00 uur in de Dorpskerk. 
Voorganger: Frans van der Heijde uit Zoutelande. Ouderling: Adri Jobse. Organist: 

Cocky Klaver. Lector: Ian Coppoolse. 
Thema: “Geluksveugels…?!” 

 
 

 
 
 
 

Woord van welkom door de dienstdoende ouderling 
Aanvangslied (iedereen gaat staan) 
Zingen:  God van heel het universum.  Melodie: “Alle Menschen 
werden Brüder”  
Groet  en drempelgebed, waarna ieder weer gaat zitten 
Kyriëgebed. We zingen dit gebed samen op de melodie van Lied 
801 
Leefregel 
Glorialied  op de melodie van “Welk een vriend is onze Jezus” 
Gebed bij de opening van Gods woord. 
We lezen:  Lucas 4: 16 en Handelingen 20: 7-13 
We zingen daarna Lied 422:1 
Overdenking:  “Geluksveugel….?!’ 
Zingen:   Leven uit de bron  (melodie Gezang 467) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader” 
Toelichting op de collecte 
Slotlied   “Het concert”, wijze  “Rijst op, rijst op voor Jezus” (staande) 
Zegenbede, beantwoord met het zingen van lied 425 
 
Collecte bij de uitgang 
Na afloop koffie of thee achterin de kerk 


